
De volgende kwart eeuw 

en verder 
  

   Onze kostbaarste bron is de 

mens. 

   Een man zonder wapen kan met 

zijn blote vuisten vechten.  Maar 

een wapen zonder de man om het 

te hanteren is slechts een brok nut-

teloze materie. 

   Een ongewapende man kan zijn 

eigen wapen maken.  Maar een 

wapen kan niet de hand creëren 

om het te gebruiken. 

   Onze primaire nadruk moet lig-

gen op de verbetering van onze 

menselijke hulpbronnen: de werv-

ing, ontwikkeling, benutting en 

vermenigvuldiging van activisten 

en supporters. 

   Onze tweede klemtoon moet lig-

gen op de verbetering van onze 

niet-menselijke middelen: fi-

nanciële, fysieke en technolo-

gische. 
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   We moeten zowel ons verstand als ons hart koesteren: ons ideologisch erfgoed 

en de strijdlust die als enige de nationaal-socialistische idee leven inblaast.  Leven 

betekent hoop voor de toekomst. 

   Een idee heeft mensen nodig.  Deze mensen zijn gelovigen, volgelingen, kampi-

oenen, die het omarmen en het woord verspreiden.  

   Mensen hebben andere mensen nodig.  De mens is geen eenzaam wezen.  

   Nationaal Socialisten vormen een levende gemeenschap.  Een gemeenschap van 

geloof en een gemeenschap van strijd. 

   Dit gemeenschapsbewustzijn, deze doelgerichtheid en deze diepgevoelde plicht 

om alle kansen te trotseren en elke vijand te bestrijden - ondanks decennium na 

decennium van meedogenloze vervolging, belastering en opoffering - is absoluut 

essentieel voor onze overleving op lange termijn en onze uiteindelijke overwin-

ning. 

   Individuen vallen weg.  Organisaties komen en gaan.  Buurten en hele steden 

worden verwoest.        

   Misschien zullen zelfs hele naties omkomen tijdens het nieuwe millennium. 

   Maar de race moet overleven!  

   Dit besef, dit gebod, is tegelijkertijd het heiligste en het natuurlijkste.  Dat is de 

essentie van het nationaal-socialisme!   

   Deze kennis, dit geloof, deze plicht is ons wezen als nationaal-socialisten. 

   Plicht betekent inspanning.  Inspanning alleen levert resultaten op.  

   Inspanningen moeten worden herkend, erkend en daardoor aangemoedigd. 

   Onze nadruk moet liggen op activisme.  Activisme wereldwijd.  Het activisme 

van een wereldwijde, pan-Arische nationaal-socialistische gemeenschap van 

geloof en strijd. 

   Natuurlijk is dit alles niet "nieuw".  Het domineerde reeds de NSDAP/AO-

strategie gedurende de eerste kwart eeuw en het blijft dat doen in de tweede. 

   Organisatie, logistiek en technologie zijn allemaal erg belangrijk.  Vergist u zich 

daar niet in.  Maar zij zijn slechts de spieren, niet het hart en de ziel van onze 

beweging.  

  

- Gerhard Lauck  



Uittreksels uit de media 
  

De lof van onze vrienden geeft ons een bemoediging.  Maar de erkenning van 

onze vijanden geeft een nog overtuigender verificatie van onze doel-

treffendheid.  Het is zeker net zo oprecht, maar minder bevooroordeeld in ons 

voordeel.  En dus des te overtuigender! 

  

   "Duitse neonazi's hebben zich tot een Amerikaan gewend die bekend staat als 

de 'Führer van de boerengordel' voor instructies over hoe de politie te ontwijken 

en gebouwen op te blazen, volgens een overgelopen nazi-topman. 

   "De Amerikaan, Gary Lauck uit Lincoln, Nebr., is berucht als 's werelds groot-

ste drukker van neonazi-propaganda... 

   "Ik denk dat dit (beschuldiging van zijn connectie met geweld) deel uitmaakt 

van een campagne van de Duitse regering,` zei hij.  Ze proberen ons al jaren 

buiten de wet te krijgen.  Het Duitse concept van democratie is gewoon zo anders 

dan het onze. 

   



"Duitse ambtenaren, in feite, hebben opgeroepen tot een harde aanpak van Laucks 

propagandamolen... 

   "Eind vorig jaar was Lauck een centraal gespreksonderwerp in Bonn tussen 

FBI-directeur Lewis Freeh en zijn Duitse collega's. 

   "Duitse ambtenaren vroegen Freeh om hulp om Lauck`s materiaal uit Duitsland 

te houden. 

   "Freeh impliceerde dat de Verenigde Staten misschien meer zouden kunnen 

doen als bewezen kan worden dat Lauck meer is geweest dan een politieke propa-

gandist. 

   "Er is een vrij dunne lijn waar een individu verder kan gaan dan louter vrije 

meningsuiting of uitingen, en kan beginnen met hulp of medeplichtigheid (een 

misdrijf in Duitsland),` zei hij. 

   Volgens de voormalige neonazi Ingo Hasselbach heeft Lauck precies dat 

gedaan.  In een recent interview beweerde Hasselbach dat Lauck een leidende fig-

uur is geworden in de Duitse rechtse beweging, die niet alleen oproept tot terror-

isme maar ook de nodige instructies geeft. 

   "Laucks invloed nam aanzienlijk toe nadat de Duitse autoriteiten verschillende 

rechtse partijen verboden en hun leiders dwongen ondergronds te gaan, volgens 

Hasselbach, die vorig jaar ontslag nam uit de rechtse beweging uit wat hij 

beschreef als afkeer van haar zinloos geweld. 

   "Hasselbach, die ooit aan het hoofd stond van het grootste skinhead-contingent 

in Berlijn, zei dat Lauck de Duitse neonazi's aanspoorde om het verbod van de 

regering te bestrijden met een campagne van terrorisme. 

   "Hij stuurde me een brief waarin hij zei dat de legale weg (om politieke ve-

randeringen te bewerkstelligen) had gefaald en dat we moesten denken aan aansla-

gen op Joodse instellingen en het aanbod van het stadsbestuur van Berlijn voor de 

Olympische Spelen van 2000', aldus Hasselbach.  Bij deze brief ontving ik een 

computerschijf (met een document genaamd), "Een Gewapende Beweging". 

   "Lauck voorzag de groep ook van gedetailleerde instructies over hoe bommen 

te maken en waar ze te plaatsen voor een maximaal effect, zei Hasselbach... 

   "Lauck noemde Hasselbach een verrader van de zaak en misschien een 

werktuig van de Duitse inlichtingendienst." - The Buffalo News, 13 februari, 1994  



 


